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Je moet je werk met moed 
doen. Karma yoga zal je 
sterk maken als leeuwen, 
sterk in dit leven. 

Stel Babaji niet teleur, wees
niet bang voor de dood, 
noch voor water, noch voor 
vuur. 

Dit leven zelf is vuur en 
water. Probeer het niet 
tegen te houden, maar 
word als leeuwen.

Ik heb niet veel mensen nodig, ik heb alleen een paar 
echt dappere mensen nodig. 

Blijf sterk in deze tijden die komen gaan. Niemand 
kan het vuur stoppen dat nu in de wereld is. De 
klokken van de grote vernietiging luiden al.

Babaji, 7 november 1981
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Vernieuwing als thema

Is in dit thema niet “het opstaan van een nieuwe dag” in 
verscholen? Een andere jas aantrekken, schone kleren aantrekken 
en erop uit gaan? Op weg naar … wat er nog te doen staat.

Op de Ashram is er al jaren grote activiteit om op te schonen en 
indien nodig te vernieuwen. Steeds weer, steeds met een andere 
blik om het zo goed en mooi mogelijk te maken. Juist op deze plaats
van Babaji. Het vertrouwde mag dan plaats maken voor wat komen 
gaat, dat waar vernieuwing in verscholen is. 

Niet alles wordt daarmee direct welkom geheten. En vaak is het 
moeilijk om in de toekomst te kijken en te kunnen zien wat  er 
komen gaat. Wat we mogen doen is “met zachte kracht” door te 
gaan en aan te vatten wat nodig is.

Het gaat niet slechts om praktische zaken maar ook datgene “wat in
ons leeft”, daar naar te kijken … zo mogelijk vernieuwen en op te 
schonen.

In de afgelopen periode is er met hart en ziel gewerkt, er is veel 
veranderd en opgeschoond. Wat niet kan worden gebruikt is naar 
elders verhuisd. We zoeken voortdurend naar “de eenvoud” in alles 
… en dat is soms niet eenvoudig.

Er is gelukkig nog veel te doen. Extra hulp en handjes zijn zeer 
welkom. Mensen die bereid zijn daadwerkelijk de handen uit de 
mouwen te steken en zich willen inzetten voor deze prachtige plek.

Sommige noemen het een “aardsparadijsje” en dat is het ook. Velen 
van ons hebben zich de afgelopen periode hard ingezet en daar 
wordt iedereen blij van. Daarvoor hartelijk dank natuurlijk.

Namens het bestuur fijne kerstdagen en jaarwisseling en dat we 
mogen doorgaan in Waarheid, Eenvoud en Liefde.

Jullie voorzitter, 

Prabhu Frans

4



Bhaktifestival 2025
Van donderdag 14 augustus 17 uur 

tot maandag 18 augustus 11 uur.

Wie wil praktisch meewerken met het Bhakti-team dat de 
organisatie en de voorbereidingen op zich gaat nemen? Graag 
aanmelden bij de ashram.  We willen het niet alleen overlaten aan 
Tino en Dhanyo, en een of twee mensen op de ashram. Neem moed,
meld je aan en deel in de vreugde van de voorbereiding en later het 
festival. Het Bhakti-team komt in januari bijeen. We hebben gepland 
op 12 januari. Mocht die datum niet schikken, geef in ieder geval je 
interesse door!

Ter inspiratie volgen hier enkele foto's van het Bhaktifestival van 
afgelopen jaar (2024). Bhole Baba ki jai!
            

  

Bhaktifestival 2024
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Bhaktifestival 2024
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Babaji en de grote revolutie
De wereld is aan vernieuwing toe. Babaji had het over "de grote 
revolutie”. Een revolutie in het bewustzijn van de mensheid, een 
revolutie in de harten van de mensen. Een realisatie van het feit dat
we één menselijke familie zijn en humaan met elkaar en de wereld 
om moeten gaan.

In de tijd dat ik bij Babaji in Haidakhan kwam was alles nieuw en 
fris en ook heel confronterend. Hij had steeds andere karma yoga 
voor me. Van werken in de rivierbedding, met de stenen, om 
muurtjes of bruggen te bouwen, tot allerlei taken in de ashram. Ik 
kreeg allerlei verfklusjes van Babaji: Zijn grote ijzeren 
schommelswing verven, Zijn tekentafeltje en de belettering op 
diverse gebouwen. 

Op een gegeven moment had ik een fruitwinkeltje en moest ik 
steeds op en neer naar Haldwani om spullen te kopen. Wat later liet
Hij mij aan de Gufa in een stenen oven een kleine bakkerij gaande 
houden. ’s Ochtends vroeg de berg op om hout te sprokkelen en na 
de Aarti bakte ik brood, pizza en zelfs appeltaart. Babaji kwam 
dagelijks langs en er was ook een Italiaans restaurant daar bij de 
grot.

Elke dag was spannend en nieuw, ook omdat er zoveel “nieuwe" 
mensen door de ashram kwamen. Zelfs toen Hij mij de pujari van 
de hoofdtempel maakte hielp ik vaak in de keuken of deed er 
andere klusjes bij. Zo liet Hij mij spelenderwijs alle aspecten van de
Ashram ervaren. Devotie speelt zich niet alleen af in de Tempel 
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maar mag zich uiten in alles wat je doet. Maar toch, de Aarti en Om 
Namah Shivay zingen terwijl Babaji darshan geeft in de Tempel 
waren dagelijks de hoogtepunten voor iedereen.

De karma yoga die steeds maar veranderde was ook een les in 
onthechting, zodat niet de egoïsche “ik” gevoed wordt, maar juist 
plaats maakt voor de ware “Ik”. Dat lukt natuurlijk niet altijd en 
Babaji schroomde niet om in te grijpen.

Het was dus steeds verandering, vernieuwing, elk moment klaar 
zijn om het nieuwe moment te omarmen. Soms heel pijnlijk omdat 
Babaji devotees ook opeens kon confronteren of wegsturen. Ook 
dan was overgave nodig: Om Namah Shivay, Uw Wil Geschiede.

Elke seconde en elk moment is natuurlijk totaal nieuw, dus 
vernieuwing is constant gaande. Het is de denkende geest die 
probeert een soort zekerheid te creëren. Het enige wat zeker is, is 
dat alles constant verandert. Het is het spel van de drie Guna’s: 
a. Creëren, b. In stand houden en c. Vernietigen. Deze Guna's zorgen
ervoor dat, zowel door de dagen als door de Yuga’s heen, alles in 
beweging blijft.

Babaji zei vaak: “Wees alert, ben wakker”. Dat is meer de constante 
in het spel van verandering: de aandacht, onze wakkerheid, of ons 
bewustzijn, de kern van wie of wat we eigenlijk zijn. Of we nu 1 jaar
oud of 70 jaar oud zijn, die kern of basis van bewustzijn is en was 
er altijd en behoeft geen vernieuwing.

Gelukkig is het kleine Babaji boekje met "Zijn Boodschap aan de 
Mensheid" nu net klaar voor publicatie in het Nederlands en daar 
staat een mooi hoofdstuk in over vergankelijkheid. Ik deel dat hier 
graag en ga iedereen toch ook maar even een Gelukkig “Nieuw” Jaar
toewensen, met veel Liefde en wijsheid voor ons allemaal. 

– Pujari
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Uit het boekje: Babaji, Zijn boodschap aan de
Mensheid, Woorden ter Inspiratie”.

Vergankelijkheid
Deze hele wereld is vergankelijk, alleen Gods Naam is oneindig. Het
is een feit dat de geografie, en de structuur van de wereld altijd 
veranderen. Alles in ons bestaan is aan verandering onderhevig. 
Zelfrealisatie is het hoogste wat een mens kan bereiken. Zoek 
daarom bevrijding en help anderen zich te bevrijden.

Gehechtheid aan materieele zaken maakt dat de mensen zich aan het
leven vastklampen. Zolang je gehecht bent aan het leven en bang 
bent voor de dood, sterf je met dat gewicht van gehechtheid en 
angst. Als je zonder angst sterft en je de Naam van God herinnert, 
dan verlaat de ziel het lichaam vrij van angst en afhankelijkheid. Als
je dan herboren wordt, is je ziel nog steeds vrij van angst. Als je in 
Eenheid sterft, ben je vrij van wedergeboorte, tenzij je 
wedergeboren wilt worden.

Ter Inspiratie

• “Deze wereld is vergankelijk; de Naam van God is de enige 
werkelijkheid.”

• “Ik wil dat mensen die afhankelijk zijn van de illusies van de 
materiele wereld, bevrijd worden.”

• “Alleen degene die zich volledig heeft overgegeven aan de Wil 
van God vindt bevrijding.”

• “Houd je niet bezig met de toekomst en vergeet je verleden en 
oude gewoonten.”

• “Leer hoe je je geest alleen op God kunt richten.”

• “Waarom hechten aan de voorbijgaande dingen van deze 
wereld? Richt jezelf op God.”

• “Laat je door Goddelijke Genade bevrijden.”
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• “Het pad van God-realisatie is een zeer moeilijk pad. Slechts 
enkelen zullen het bewandelen. Het is net zo moeilijk als lopen
op de scherpe snede van een mes.”

• “De genade van de Guru is allesomvattend. Geen kennis is 
mogelijk zonder de genade van de Guru.”

• “Wees moedig en geef nooit op. Er zullen vele bergen te 
overwinnen zijn, maar stop niet tot het doel bereikt is. Wees 
sterk en voel je nooit ontmoedigd.”

Deze teksten komen uit het nieuwe Nederlandse boekje 
“Babaji, Zijn boodschap aan de mensheid, Woorden ter 
inspiratie”. 
    

Verkrijgbaar op de ashram
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We zijn allen EEN.
Babaji sprak regelmatig over eenheid. We zijn allemaal 
gelijk, uit welk land we ook komen, en nationale verschillen 
moeten genegeerd worden. We vormen allemaal een 
eenheid. We moeten alle jaloezie en afgunst van ons 
afschudden omdat ze schadelijk zijn. We zijn allemaal één 
met elkaar en met God.

Om Mij niet te provoceren, moet je stil zijn op het moment 
van de catastrofe. Je moet je concentreren op Om Namah 
Shivay. Met deze mantra kun je alles overwinnen, want hij is
sterker dan alle bommen. 

Babaji had het over de vrijheid die politici bespreken en 
beloven. Hij zei: “Hun vrijheid is helemaal geen vrijheid. Als 
jullie werken en waardig zijn, zal ik  jullie een grotere 
vrijheid laten zien dan waar jullie ooit van gedroomd 
hebben.” 

– Babaji Teachings, 3 april 1980

   

        Foto uit de ashramtuin (door Bhavani)
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Vernieuwing
Bij het woord vernieuwing maakt mijn hart altijd een sprongetje. Ik
denk bij veel anderen ook. Als ik vernieuwing hoor denk ik aan: 
beter, fijner, gemakkelijker, sneller, innovatiever, creatiever. Om 
maar een paar dingen te noemen.

Op 19 november jongstleden ging de planeet Pluto naar het teken 
Waterman. Een nieuw tijdperk breekt daarmee aan volgens alle 
astrologen. De komende twintig jaar staat power of the people en 
innovatie centraal. En is astrologisch gezien het tijdperk van power 
of patriarchal structures and authority ten einde. Ik heb echt 
afgeteld tot dit moment. In de hoop dat vanaf nu alles beter wordt. 
Fijner, creatiever en hopelijk ook zachter en vrouwelijker. 

Met grote verbazing kijk ik dan ook naar wat er nu in de wereld 
gebeurt, met name in de Verenigde Staten. Een tegengestelde 
beweging? Of gebeurt dit met een reden? Een reden die ik niet kan 
begrijpen met mijn beperkte mind?

Vanmorgen in een podcast hoorde ik een Kabbalah teacher het 
volgende zeggen. ‘Als je tegen alles wat er gebeurt zegt: het is goed, 
ook de donkere gebeurtenissen, dan transformeer je het naar het 
licht. Zeg bij alles: dank voor deze ervaring, want het gebeurt voor 
mijn bewustzijn, voor de ontwikkeling van mijn ziel. Om meer licht 
in de wereld te brengen.’

Dit herinnert me aan een uitspraak van Babaji:

‘The great revolution is very near! There is no one in this world to 
stop it. This is a time of great destruction. Everyone must become 
spiritually strong and courageous. He alone can survive who has 
spiritual courage. Everyone must consider himself a humble servant 
of the world.’ (Eerlijk gezegd had ik wel gehoopt dat dat nu wel zo’n 
beetje ‘klaar’ was, die great destruction, vooral ook voor mijn 
kinderen…)

De Kabbalah meneer zei ook: ‘Als je leeft vanuit de energie om te 
geven, verdwijnt alle angst. Daarvoor moeten niet andere mensen 
maar The Creator op nummer één staan. Word een instrument om 
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te geven.’ En dat deed me denken aan deze woorden van Babaji: 
‘Service to humanity is service and worship of God. You must consider
work as real devotion. Do your duty lovingly.’

Voor echte vernieuwing in de wereld is er waarschijnlijk nog wel 
wat geduld nodig. Veel voorspellers praten over ‘de nieuwe wereld 
die in de komende dertig jaar vorm krijgt’. Als het meezit kan ik dat 
nog allemaal meemaken. Alhoewel ik het zelf best moeilijk vind 
omdat ik altijd naar het grotere geheel kijk, zeg ik regelmatig tegen 
mijn kinderen, vrienden en op mijn werk: ‘Hou het klein. Begin in 
het hier en nu. Verander wat je nu zelf kunt.’

Om Sadashiva Dham, deze krachtige, fijne en liefdevolle plek, en de 
teachings van Babaji bij meer mensen onder de aandacht te 
brengen, ga ik samen met een groepje devotees de komende tijd 
aan de slag om de communicatie te vernieuwen en beter aan te 
laten sluiten bij de huidige tijd. 

We kijken als eerste naar een nieuwe website en hoe we de posts 
op social media aansprekender kunnen maken. De inspiratiebron 
hiervoor was mijn dochter van twintig die onlangs een keer mee 
was en zei: ‘Mam, ik ken echt heel veel mensen van mijn leeftijd die 
hier heel graag naar toe zouden willen komen, maar hoe kunnen zij 
deze plek vinden?’

Babaji, dankjewel dat ik de komende tijd met dit eervolle vraagstuk
mijn kleine bijdrage mag doen. In de hoop dat meer mensen 
spiritually strong and courageous kunnen worden. Ik zal mijn duty 
lovingly doen.

Om Namah Shivaya

Linda Osnabrug

Ideeën zijn altijd welkom. Mocht je mee willen denken of mee willen 
werken aan dit vraagstuk, mail of app naar:
linda@osnabrug.nl,  06 55177527.
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Uitnodiging voor Bhakti Festivals in Engeland

Lieve allemaal,
Ik ben Tino, en velen van jullie kennen me van Sadashiva Dham. Dit 
jaar organiseer ik twee gatherings samen met onze UK Babaji-
familie, en ik wil jullie graag uitnodigen om deel te nemen. Deze 
festivals zijn een mooie kans om de Nederlandse en Britse Babaji-
families nog dichter bij elkaar te brengen en onze verbondenheid te
versterken.

Beltane Bhakti Gathering, 2-5 mei 2025,
Osho Leela Centre, Gillingham, UK

Een 4-daags festival met geweldige muzikanten, veel kirtan, 
inspirerende workshops en pujas onder andere ter ere van Sri 
Gopala, Krishna’s speelse kind vorm. Hoe Yashoda, Krishna's 
adoptie-moeder voor hem zorgde, laat ons zien hoe we met moed, 
geduld en compassie voor onszelf en anderen kunnen zorgen.

Naast alle kirtans en pujas is er tijd voor verbinding in de Chaishop,
een vlooienmarkt en henna tattoos. Het kinderprogramma zal net 
zoals dit jaar in Nederland verzorgd worden door Ineke!

Voor meer informatie over dit festival kan je op de website kijken. 
https://osholeela.uk/event/beltane-bhakti-gathering-2025/ of mail 
naar ukbhaktigatherings@gmail.com

Valentine Bhakti Gathering, Za. 15 februari 2025, 
Stroud Trinity Rooms, UK

Tijdens deze eendaagse bijeenkomst (een dag na Valentijnsdag) zal 
er een paduka puja voor Kamadeva en Rati Devi plaatsvinden.

Verder zal een hele dag gevuld zijn met non-stop kirtan. Vanuit 
onze UK Babaji-familie delen Shambo & Veda (uit Goma), Asha 
Mccarthy, Sivani Mata en Tara en ikzelf onze kirtan. Verder zullen 
Tim Chalice, Chloë Goodchild en Sion Jones ook een kirtan geven. 
Voor meer informatie kijk op https://dandelion.events/e/p44tj of 
mail naar ukwinterbhaktigathering@gmail.com
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Voor vragen kunnen jullie natuurlijk ook altijd mij een berichtje 
sturen: t.a.ratering@gmail.com. 

Lieve groet,  – Tino
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Uitnodiging om het lezen uit de
Shri Sadashiva Charitamrita bij te wonen

Dr Urvashi Puri uit Delhi komt naar Duitsland, naar de Bhole Baba
ashram in Rieferath , om voor te lezen uit de Shri Sadashiva 
Charitamrita.  

Het boek is door Vishnu Datt Shastriji, op aansporing van 
Mahendra Baba,  vanuit een diepe inspiratie geschreven. Het gaat 
over Mahavatar Haidakhan Babaji [Babaji] en zijn laatste 
verschijnen hier op aarde, met het doel de mensheid te helpen. 
Het is in het Sanskriet, Hindi, en de oude Avadhi taal geschreven. 
Urvashi leest de oorspronkelijke tekst en geeft de vertaling in het 
Engels. 

In 2024 en 2020 heeft Ushi ook op Sadashiva Dham uit dit 
inspirerende boek, vol goede vibraties, voorgelezen. Het is een 
aanrader en een zegen om daarbij te zijn.

De lezingen in Duitsland starten op zondag 23 februari en gaan 
door tot en met woensdag 26 februari 2025. In de avond en 
nacht van 26 op 27 februari wordt Maha-Shivaratri gevierd. 

Op zaterdag 22 februari wordt in de Bhole Babaj ashram de 
nieuwe film “Maha-Mantra” vertoond. De film komt dan juist van 
een Berlijnse filmfestival. De film is voortgekomen uit een 
samenwerking tussen een bekende Bollywood filmregiseur en de 
Indiase Haidakhandi Samaj.

Ushi's voordracht en haar levendige vertaling van de tekst in 
alledaags Engels zullen een heilige vibratie creëren voor iedereen 
die aanwezig is. Er zal ook een vertaling in het Duits zijn voor 
degenen die weinig of geen Engels begrijpen.

Het is mogelijk om de hele periode aanwezig te zijn of om op 
afzonderlijke dagen deel te nemen. 

Voor de reading wordt een donatie gevraagd om de kosten van 
Ushi's reis te dekken; 10 euro of meer per dag dat je deelneemt. 
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Voor accommodatie in de ashram met volpension zijn de kosten 42 
euro per nacht.

De Duitse ashram is dankbaar als mensen dit seminar nu al willen 
steunen met een donatie: 
Haidakhan Gesellschaft e.V. Volksbank Rhein-Sieg eG.
IBAN: DE89 3806 0186 3403 6120 13, SWIFT: GENODED1BRS 
Doel: Donatie Lezing SSC.

Adres Bhole Baba Ashram: Kalkstück 11, 51570 Windeck-Rieferath
Tel.: +49 (0)2243 6603. Rieferath ligt op een half uurtje rijden van 
Keulen.

Voor verder informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
de Bhole Baba ashram in Rieferath:  ashram@babajiashram.de.
U kunt ook contact opnemen met Andrea Schulze-Röbbecke, Tel: 
0049(0)177 6404830; Mail: a.schulze-roebbecke@posteo.de.

Bhole Baba ki jay

Bhaskaranand
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Verslag van Paramanand
Het was fijn om even terug op Sadashiva Dham te zijn. De ashram is
in een goede staat en het is een plezier om het programma mee te 
doen. De nieuwe pujarini heeft er zin in en je kunt rekenen op een 
Zwitserse precieze start van de Aarti met een glimlach.

Ik zie ‘n energieke jonge generatie die in samenwerking met oud 
goud de toekomst van deze plek verzekert.

Sri Babaji komt zeker naar deze plaats. Wat een eer en noodzaak op
een moment dat regeringen het spoor bijster zijn en onvrede en 
oorlog toeneemt.

In Polen zijn we in een nieuwe fase gekomen. Mijn partner heeft 
een andere weg gekozen. In de laatste jaren hadden we een 
populair zomer café. Het is echter tijd om weer meer aandacht te 
geven aan de ashram ontwikkelingen. Van 5 tot 8 mei 2025 zijn 
belangstellenden uitgenodigd voor een driedaagse bijeenkomst 
met Aarti en havan. 

Babaji zei dat de mantra sterker is dan de atoombom en daarom 
gaan we met volle kracht verder. Mocht je willen deelnemen aan dit
lentefestival of willen deelnemen aan de voorbereidingen, laat me 
dan wat weten.

Als je meer wil weten of langskomen of een bijdrage wil leveren ga 
dan naar Babaji.pl

Groeten en liefs van 
Paramanand 

Bhole Baba Seva Dham,
Św. Jana, 34-143
Lanckorona, Poland 
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How amazing life is
Hi, Mijn naam is Nicole. Sinds half november verblijf ik op de 
ashram in Loenen. Het is mijn eerste kennismaking met Babaji en 
voor het eerst in lange tijd heb ik het gevoel thuis te zijn. Liefde is 
hier zo voelbaar.

In augustus verbleef ik ergens waar ik mij realiseerde dat we op dit 
moment in onze tijd een tekort hebben aan Licht, Warmte & 
Verbinding,  Liefde en Compassie.

Deze waardes wil ik graag helpen verspreiden en delen met zoveel 
mogelijk mensen. Je kan het licht helpen verspreiden door een 
kaarsje cadeau te geven aan een ander.

De slogan is: help met het verspreiden van het licht, geef een kaarsje 
cadeau.
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In ieder zakje zit een waxinelichtje, met een hartje dat je in de 
kerstboom kan hangen. Op het hartje de woorden Licht, Warmte, 
Verbinding.

Op het zakje zit een leeg hartje waarop een boodschap geschreven 
kan worden en tevens een tekening van een kaarsje/lichtje.
Verkrijgbaar op de ashram!

Vanuit ashram Sadashiva Dham -waar Licht, Warmte en Verbinding 
overvloedig aanwezig is- wens ik iedereen mooie kerstdagen en veel 
Liefde.

Namaste, Nicole    
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Dank voor alle steun voor de tuin en 
ons energieproject

Dankzij een aantal top supporters van Sadashiva Dham zijn we in 
staat geweest een nieuw duurzaam energiesysteem te realiseren 
hier op de ashram. We zijn dankbaar daarvoor. Voornamelijk aan de
hand van foto's willen we jullie laten zien wat er gerealiseerd is.

De tuin 

De tuin is veranderd in een permacultuur tuin met hugelbedden. De
vorm en de aanleg van deze permacultuur tuin is onder de 
bezielende leiding van SatPal (Seth) gerealiseeerd.  Hij heeft ook 
gewerkt aan de verdere biodiversiteit op de landerijen die bij de 
ashram horen. Fruitbomen zijn al eerder gerealiseerd met behulp 
van het Gelders Landschap. 

De permacultuur tuin is een klein paradijs van serene schoonheid 
en is bedoeld voor het telen van groenten. In het midden is een 
prachtige vijver waar allerlei vogels, insecten, kikkers, salamanders
enz. komen om hun devotie te uiten. Er ontstaat een prachtig nieuw
ecosysteem waarin de hele natuur gedijt.

Seth is verder gegaan met zijn eigen werk, en Babaji heeft Corelia 
geïnspireerd, om verder te gaan met de zorg voor de planten en het
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kweken van biologische groenten. Zij heeft veel kennis van de 
permacultuur en kwam op het juiste moment om ons verder te 
leiden in dit tuinproject.  

De vijver in het centrum in de Lakshmi tuin
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Een foto kan zoveel meer zeggen dan woorden, maar nog beter is 
om zelf in de zomer te komen kijken en te genieten van het 
prachtige geheel.  We hopen dat je dit het komend jaar kunt 
ervaren.

Alle mensen, die hier samen met Seth en/of Corelia aan gewerkt 
hebben of er voor gedoneerd hebben, hartelijk dank. 

Het duurzaam energie project
Tegelijkertijd is er gewerkt om het energiesysteem in de ashram 
duurzamer en betaalbaarder te maken. We streven naar een zo 
groen mogelijk energiesysteem met zo laag mogelijke vaste lasten. 
Het is nu grotendeels gerealiseerd. Hieronder vinden jullie een 
aantal foto's om te laten zien wat er tot nu toe voltooid is.

Zonnepanelen in het weiland en op de schuur
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Een van de twee nieuwe warmtepompen

Zonnecollector voor            
warm douchewater            

---------                           

CV-houtkachel                  

die ook het water              
voor de radiatoren             

 in het gebouw verwarmt       
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De kosten zijn al behoorlijk omlaag gegaan en we zijn benieuwd 
wat dit vernieuwde energiesysteem ons de komende winter gaat 
brengen. De warmtepompen, extra zonnepanelen en de 
zonneboiler zijn pas in de loop van afgelopen jaar gerealiseeerd. 

De CV-houtkachel stond er al een tijdje, maar we hebben nu 
ontdekt hoe deze beter functioneert. Er was iets mis met de 
luchttoevoer waardoor de kachel niet deed wat hij zou moeten 
doen.

Alle verwarmings verdelers in het hoofdgebouw en de kutirs 
(chalets) hebben nieuwe technische aansluitingen gekregen voor 
een efficiëntere verdeling over het hele gebouw.

In de yogahal hebben we het glas vervangen met nieuw HR++ 
dubbel glas. Het positieve effect ervan is duidelijk te merken.

We verwachten ongeveer 70% te besparen op de aanzienlijke 
energierekeningen die we ontvingen.

Met deze nieuwe energievoorzieningen gaan we optimistisch de 
toekomst tegemoet.

De hulp van donateurs, groot en klein, is enorm geweest en we 
heten jullie in komende maanden een warm welkom, niet alleen 
met hart en ziel, maar ook met een zekere mate van comfort.
Met dank!

  
Bhole Baba ki Jai !
Sadashiva Dham ki Jai !

Jai Mahamaya ki Jai !
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Permacultuur tuin op de ashram

Hier zie je een afbeelding van het permacultuurlogo.
Het kleurrijk logo heeft de vorm van een ei, wat symbool staat voor 
het levende dat de toekomst in zich draagt.

In het midden staat de levensboom met de wortels, stam en kruin. 
De boom is heel belangrijk in de permacultuur: hij heeft enorm veel
functies voor het leven en staat daarom centraal.

De vier elementen zijn essentieel voor vruchtbaarheid.
Links in de cirkel staat het gebied van de aarde met de planten, de 
bodem en de dieren. Ook onder de horizon zien we het element 
Aarde. Rechts in de cirkel staat het gebied van het water, met de 
vijver of rivieren en vissen. Links boven zien we de wolken en de 
regen, samen vormen ze het element water. 

Boven de horizon is het element Lucht. Rechts boven staat de zon, 
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het element vuur dat licht en warmte geeft, beide noodzakelijk 
voor groei. In het bovenste gebied is het ei omgeven door een 
regenboog, symbool van de hoop en het nieuwe tijdperk.

Permacultuur gaat over verbinding en samenhang met de natuur.  
Je legt niet je wil op aan de natuur, maar gaat een dialoog aan 
waarbij de natuur de leiding heeft.

In de Lakshmi garden op Sadashiva Dham hebben we dit jaar 
geworsteld met het vinden van een goede balans tussen het 
voorzien in menselijke behoeftes én het tegelijkertijd versterken 
van het  ecosysteem van de Aarde.

Dus je denkt niet alleen aan jezelf, maar je probeert ook een stem te
geven aan de dieren, planten, schimmels, bacteriën, toekomstige 
generaties mensen.

Het is geen gemakkelijk tuin-jaar geweest, de zorg voor de Aarde, 
zorg voor de mens, eerlijk delen. Ik vond dat de slakken in 
verhouding dit voorjaar meer geconsumeerd hebben uit de tuin
dan wij mensen, ook vond ik de muizen brutaal die tot drie maal 
toe alle courgettezaden hebben genuttigd. 
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Tuinieren is een proces waar je nooit volledige controle over hebt. 
Het blijft boeiend om de omgeving te observeren en ideeën bij te 
stellen. 

Het accepteren van alle levensvormen als waardevolle elementen 
van de levende aarde en met elk hun eigen waarde was dit jaar 
voor mij persoonlijk een pittige les. Concreet; rupsen, slakken, en
muizen niet bestrijden als vijanden..., maar beseffen dat als er een  
goede balans is en dat de natuurlijke vijanden het ongedierte 
intoom houden, dus “leven en laten leven”.

Het mooie van een moestuin is dat je elk jaar weer opnieuw mag 
beginnen. 

Bijzonder mooi vond ik de mensen die met belangstelling naar de 
Lakshmi garden kwamen om mee te helpen. Sommige mensen 
hebben tuinier ervaring maar voor anderen was het nieuw en
onbekend. Velen hebben kennis gemaakt met permacultuur, dus 
niet schoffelen maar het ongewenste gewas afknippen en de aarde 
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steeds bedekt houden.  De wortels van de afgeknipte planten 
maken luchtgangen en wilde planten brengen mineralen naar 
boven om de grond in balans te krijgen.

We gaan in het komende jaar elke eerste maandag van de maand op
de ashram theorie- en praktijklessen geven over permacultuur: 
zaaien, verspenen, uitplanten, mulchen, oogsten, composteren enz.
Iedereen is welkom! Noteer alvast in je agenda: maandag 3 
maart 2025. Dan starten we met de ethische principes van 
permacultuur.

– In Liefde verbonden, Corelia

Dirk

Ik herinner mij op de speelplaats waar ik stond te wachten om 
touwtje te springen. Toen ik zes jaar oud was. Niet voor iets groots, 
maar voor iets kleins: touwtje springen. Soms duurde het een 
eeuwigheid. Er was immers altijd een lange wachtrij van 
enthousiaste touwtjespringers. En terwijl ik daar stond, 
observeerde ik. Ik zag de anderen, die ruimte innamen, die altijd 
doorhadden wat ze moesten doen om als eerste te zijn. En dan was 
ik er, die niet echt zijn plek opeiste, maar genoot van het wachten.
Het wachten was voor mij geen passief wachten. Het was geduldig, 
actief wachten. Ik had iets begrepen dat ik niet goed kon 
verwoorden. Misschien omdat mijn geest ouder was dan mijn 
lichaam. Misschien. Ik zag dingen die anderen niet zagen. Zo 
herinner ik me Dirk. Dirk was een jongen waar niemand mee wou 
spelen. Niemand wou naast Dirk zitten in de klas. Vraag mij niet 
waarom, ikzelf zag het toen niet. Niet dat ik het toen begreep, maar 
ik voelde dat er iets bijzonders was aan hem.
Ik zag iets in Dirk dat de anderen niet zagen. Hij had een zachte 
glimlach, iets in zijn gezicht. Toen de juf vroeg wie naast Dirk wilde 
zitten in de klas, stak ik mijn hand op. De kinderen van de klas 
lachten, maar ik trok me er niets van aan.
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In het begin was Dirk stil, alsof hij niet geloofde dat iemand écht bij 
hem wou zijn. Maar ik stelde hem vragen over die grappige 
krabbelingen in zijn schrift, over de boekjes die hij las. Hij begon 
een beetje open te bloeien en samen lachten we in de klas. Hij 
vertelde me over hoe hij ooit wilde leren hoe dingen werkten: 
‘grote dingen’, zoals raketten en vliegtuigen. Later als hij groot is.
Ik merkte dat hij vaker glimlachte, dat zijn hoofd niet meer naar 
beneden hing in de klas. En soms, als hij een goed antwoord gaf aan
de juf, zag ik een lichtje in zijn ogen.
De jaren gingen voorbij. Dirk en ik gingen naar verschillende 
scholen. Ik verhuisde immers naar Brussel. Maar tien jaar later, 
tijdens een reünie, zag ik hem weer. Ik herkende Dirk meteen, maar
dit keer was hij anders. Hij was niet meer de schuchtere jongen die 
altijd alleen zat. Hij was een knappe jongeman geworden, 
zelfverzekerd, met een grote glimlach.
Toen ik op het einde wegging en mijn jas aan deed, trok hij aan mijn
mouw. Ik draaide mij om en daar stond hij. Hij vertelde me dat hij
natuurkunde studeerde aan de universiteit en nog een aantal 
andere dingen over zijn leven. Hij omhelsde mij, gaf mij een kus op 
de wang en fluisterde: “Weet je, het begon allemaal toen iemand me
liet zien dat ik gezien mocht worden. Dat ik ertoe deed.” Ik 
glimlachte. Voor mij was hij in wezen al die tijd dezelfde gebleven, 
alleen moest 'de tijd' hem eerst vinden.
En toen dacht ik aan de tijd. Wat is tijd eigenlijk? Toen ik jong was, 
leek het alsof tijd geen rol speelde. Het was een voortdurend nu, 
een moment waarin alles door elkaar vloeide. Maar met de jaren 
begon ik te begrijpen dat de tijd wel degelijk een verschil maakt. 
Dingen veranderen, mensen veranderen. Maar soms lijken de 
meest onverwachte dingen en mensen, zoals Dirk, in de tijd 'te 
wachten om te bloeien'. Tijd is een soort spiegel, een reflectie van 
alles wat we in ons dragen. 
Soms lijken we de dingen te begrijpen als we er verder van afstaan. 
Dan pas zien we de waarheid, de werkelijkheid van het moment dat
zich altijd voor ons uitstrekte, maar waarvan we de betekenis pas 
later begrijpen.
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Ik denk vaak aan hem. Wat heb jij me veel geleerd, Dirk, sinds 
jongsafaan. Jij leerde me dat wat we zien met de ogen niet datgene 
wat in essentie is. Dat onder het oppervlak van de dingen, van de 
zintuigen, er zoveel meer schuilt dan wat we op het eerste gezicht 
begrijpen. En dat het wachten, dat geduld, vaak de sleutel is tot het 
begrijpen van wat de tijd ons wil leren.
En terwijl ik denk aan Dirk, de jongen die ik ooit zag staan in de 
hoek van de speelplaats, begrijp ik dat alles uiteindelijk op zijn 
eigen tijd komt.
Misschien is dat wel het grootste geheim van het leven: het geduld 
om te wachten, het vertrouwen in de tijd die ons leidt naar de plek 
waar we uiteindelijk moeten zijn. 

-Katrien
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Geven en nemen
Onder devotees en mensen die onder Babaji’s beschermende 
paraplu komen schuilen, zijn er velen die geestelijk of lichamelijk 
flinke klappen hebben gekregen van het leven. Dit zijn niet echt 
klappen, maar gewoon karma, de reden waarom we hier op aarde 
zijn om onze lessen te leren, ons persoonlijk evolutieproces.  

Je kan dat dus ook zien als een zegen om op zo’n manier 
gedwongen te worden om dieper binnen jezelf, waar Babaji is, te 
gaan zoeken om harmonie te hervinden. Het zijn altijd de moeilijke 
en uitdagende periodes in het leven die spirituele groei stimuleren.

Wanneer we het gemakkelijk hebben gaan we lang niet zo diep 
naar binnen. In onwetendheid kan je ook proberen terug te slaan 
en de ellende aan anderen proberen te geven of een 
onophoudelijke klaagzang  beoefenen, je boos of depressief te 
voelen en noem maar op. Zo mis je wel de roeping van je leven en 
creëer je opnieuw zware lessen op dit of een volgend levenspad.

Voor de meeste van ons is dit geen nieuws maar, als we ons opeens 
in zwaar weer bevinden, zijn dit soort realisaties desondanks niet 
altijd op de voorgrond van ons dagelijks redeneren. 

Waar ga ik naar toe met dit verhaal……?

Er is weer gestolen in Sadashiva Dham. Het is duidelijk door een 
devotee gedaan: Babaji’s Paduka’s uit de dhuni notabene. Voor de 
meeste mensen zijn dat vreemde houten plankjes maar voor 
devotees van Babaji heeft dat grote betekenis. Ik kan me niet goed 
voorstellen dat je daar nog steeds mooie gevoelens mee hebt als je 
deze je onrechtmatig toe-eigent. 

Van de zomer is er ook geld uit een kamer gestolen en dat moet ook
door een devotee zijn gedaan want er waren op dat moment maar 
heel weinig mensen op de ashram. Dit is heel naar voor de dief die 
zich met negatief karma opzadelt en ook voor de 
verantwoordelijken op de ashram, die nu iedereen in gedachten 
moeten scannen, wie zou dat gedaan kunnen hebben ... ? En zo ook 
voor ieder ander die nu de ashram bezoekt, om deuren, tassen e.d. 
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af te moeten sluiten want er zijn ook dieven onder ons in de 
ashram. Heel erg naar en het profijt van een dergelijke daad is heel 
miniem vergeleken bij de ellende die gecreëerd wordt. 

Geven en nemen zijn pittige lessen uit het leven waar we harmonie 
in moeten vinden om er bovenuit te kunnen stijgen. Ik hoop dat 
Babaji’s paduka’s na een kleine yatra de weg naar de dhuni weer 
terug kunnen vinden. 

– Raghuvir

Paduka's (houten sandalen) 

--------------

“
Ter informatie: Kostbaarheden kun je in bewaring geven op de 
ashram. Vraag er naar!  In de toekomst gaan we lockers 
ophangen.
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Iedereen die naar de ashram komt behoort voor de ashram 
eigendommen zorg te dragen. Laat niets rondslingeren; zorg 
ervoor dat het in goede staat blijft.

Iedereen die naar de ashram komt, komt met Mijn zegen.”           

  – Babaji



De ashram belicht
Babaji's boodschap gaat over menselijkheid, Waarheid, Eenvoud en 
Liefde. We hoeven maar iets van het wereldnieuws te zien of te 
horen om te weten hoe hard deze boodschap in deze tijd nodig is.

Babaji heeft aangegeven dat ashrams lichtpunten, oases, zijn in een 
turbulente wereld. Het programma op de ashram helpt mensen om 
“hun balast van zich af te schudden”, zowel fysiek, mentaal, 
emotioneel als spiritueel. Zoals het licht donkere plekken doet 
verdwijnen, zo wil Sadashiva Dham een licht zijn dat helpt de 
duisternis in de wereld  te verdrijven. Dit is een noodzaak voor  een
harmonieuze samenleving, waarin echte vrede kan heersen.

De Babaji Weekenden, de Navaratri’s, Shivaratri, Guru Purnima en 
vooral het Bhaktifestival zijn afgelopen jaar een succes geworden. 
We hebben verschillende nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. 
Nieuwe mensen brengen nieuw enthousiasme, met frisse ideeën 
voor verspreiding van Babaji’s boodschap in deze tijd.

De ashram blijft openstaan voor nieuwe mensen om de staf, het 
vaste team, te versterken. Naast dat je deelneemt aan het spirituele 
deel van het programma, met Aarti en Havan, neem je ook een 
essentiele karma yoga taak op je.

Tot de karma yoga taken op de ashram behoren bijvoorbeeld de 
keuken, de tuin, de schoonmaak, de administratie, het 
management, de ashramshop, helpen bij de puja’s, het ashram 
onderhoud, het ontvangen en rondleiden van gasten en bezoekers. 

Ben je geinteresseerd en is er ruimte, dan nodigen we je uit voor 
een kennismaking. Bij staffuncties gaan we uit van een langere 
periode. Het kan eventueel ook in deeltijd. Voor meer informatie en
contact, mail naar sadashivadham@gmail.com. 

Bhole Baba ki jay                        

– Bhaskaranand
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Verklarende woordenlijst 

Aarti Lichtceremonie; op de ashram ook in de zin van: 
lichtceremonie en het zingen van mantra's en gebeden 
in sanskriet en hindi

Bhajan gezongen gebed, lied ter ere van God
Bhakti devotie en liefde voor God, de Allerhoogste  
Chandan pasta van sandalhout dat op het voorhoofd wordt 

aangebracht
Darshan aanschouwen of ontmoeten van een heilige of 

Goddelijke vorm 
Dhuni plaats voor vuurceremonie
Haidakhan plaats in de voetheuvels van de Himalaya, Uttarakand, 

India (uitspraak: Herakhan), Babaji's hoofdashram is 
hier gevestigd

Havan Vedische vuurceremonie 
Havankund offerplaats, container voor de vuurceremonie 
Japa herhalen van een mantra waarbij gebruik gemaakt kan 

worden van een gebedssnoer (mala), meestal in stilte.
Karma yoga werk toegewijd aan God, onbaatzuchtig handelen
Kirtan zingen ter ere van God, dikwijls eenvoudige mantra's in 

devotie gezongen, het helpt om hart en geest te helen
Maya energie, illusie
Mahaprabuji Grote Heer, een titel voor Haidakhan Baba
Mantra naam van God, klank of vers dat de kracht heeft om te

verbinden met verfijnde niveaus van het bestaan en
harmonie en heling brengt

Mala snoer voor meditatie/gebed met dikwijls 108 kralen
Murti een ingewijd beeld, een beeld leven en bewustzijn 

gegeven via een Vedische ceremonie
Pranam het tonen van respect door het maken van een buiging 

(kan op verschillende manieren)
Prasad gezegend voedsel
Puja een ceremonieel gebed, een ritueel gebed dat terug te 

voeren is op de oude Vedische tijden
Sanatan Dharma;  eeuwige religie, eeuwige wet, kern van alle religies
Sadhana spirituele discipline, iemands geestelijke pad
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Muniraj over de regels in de ashram 
Vraag: Muniraji, we hebben
een vraag waar steeds discussies
over ontstaan. We vertellen
mensen dat het nodig is om de
ceremonies als Arati, Puja's,
Yagya's en Havans na een
douche/wassing en in schone
Indiase kleren bij te wonen.
Maar sommige mensen denken
dat dit niet nodig is. Wat is uw
mening? 
Muniraji: Je hoeft geen Indiase
kleren te dragen; je kunt
westerse kleding dragen. Maar
iedereen moet zich wassen en in tempels en bij ceremonies schone 
kleren dragen. Als iemand in vuile kleren komt, kan hij of zij niet 
deelnemen aan Havans, Yagya's en Puja's.

Vraag: Is het voor vrouwen mogelijk om korte rokken en broeken te 
dragen? 
Muniraji: Nee. Het moeten lange eenvoudige jurken zijn. 

Vraag: Sommige mensen veronderstellen dat Karma Yoga alleen 
gedaan moet worden als je dat wilt. Als je geen Karma Yoga wilt doen, 
hoef je het ook niet te doen. 
Muniraji: Oude mensen en mensen met gezondheidsproblemen 
hoeven geen Karma Yoga te doen, maar iedereen die naar de Ashram 
komt behoort Karma Yoga te doen. 

Vraag: Sommige mensen geloven dat het niet nodig is om de 
Ashramregels te volgen, omdat er ten tijde van Babaji geen regels 
waren. 
Muniraji: Hmm, nu is Babaji niet in het fysieke lichaam en iedereen 
behoort de Ashramregels te volgen. Als iemand dat niet wil, behoort hij
of zij thuis te blijven. Kom dan niet naar de Ashram. 

27 juni 2007    
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    Ashram programma

                   Dagelijks 

Dinsdag t/m zaterdag
      

 7.00 uur: Aarti (licht aanbieding en zingen)
 8.15 uur: ontbijt en karma yoga
 13.00/13.15:  prasad (warme maaltijd)
 14.00 uur: rust
 16.00 – 18 u.: karma yoga
 19.00 uur: Aarti
 ±20.15 uur: avondmaaltijd 
 22.00 uur: stilte

Op zaterdag is er bovendien om 6 uur in de ochtend een stille 
havan (of stil meditatievuur) in de dhuni.

    

Zondag en maandag
     

 6.30 uur:  Havan (vedische vuurceremonie) 
 8.00 uur: Aarti 
 9.00 uur: ontbijt en karma yoga

Verder zoals het programma op dinsdag t/m zaterdag.

In de vroege ochtend en de late namiddag is er voorafgaande aan de 
ceremonies gelegenheid voor japa, meditatie of yogaoefeningen.

Om Namah Shivay
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Vieringen en evenementen
Jaarlijks terugkerende evenementen en vieringen op Sadashiva 
Dham:

Babaji Weekend

Programma:

• Op vrijdagavond en zaterdag:  
   Normaal programma, met op zaterdagavond dikwijls kirtan
   zingen. 
• Op zondagochtend is er een programma met Paduka Puja, 
   Aarti, Havan [Vedische vuurceremonie], Karma yoga. 
   We sluiten de ochtend af met een gezamelijke warme maaltijd. 
   Soms is er een Satsang om Babaji's leringen  te bespreken en 
   ervaringen uit te wisselen. 

Een  Babaji weekend vindt regelmatig plaats: zie agenda.

Maha-Shivaratri

Maha-Shivaratri betekent de nacht van Shiiva. Het is een feestdag in
februari/maart die gewijd is aan Heer Shiva.  In de avond is er een 
Lingam Puja en de hele nacht met bhajans zingen of in meditatie 
wakker te blijven wordt aanbevolen.

Navaratri

Navaratri is het feest voor de Goddelijke Moeder. Dit vieren we op 
de ashram 2x per jaar 9 dagen lang, in het voorjaar en in het najaar. 

Guru Purnima

Het feest ter ere van de Guru, de leraar. Voor Saddashiva Dham zijn 
dat Mahavatar Babaji en Muniraji Maharaj, die aan de basis staan 
van onze ashram.  
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Diwali

Diwali, in oktober/november, wordt ook wel het lichtjesfeest ge-
noemd, omdat in een van de donkerste nachten van het jaar overal 
lichtjes worden ontstoken. Het is een feest voor Lakshmi, de vrou-
welijke goddelijke kracht die op alle niveaus van het leven zorg 
draagt voor voorspoed en rijkdom. De viering is in de avond. 

Bhaktifestival

Tijdens dit zomerfestival van enkele dagen staan bhajans zingen en 
kirtan centraal. Verschillende musici nemen deel. Het is sinds 2015 
uitgegroeid tot een regelmatig terugkerend festival waaraan veel 
mensen met enthousiasme deelnemen.

Kerstmis

Het spirituele feest van kerstmis, wordt elk jaar volop gevierd op 
Sadashiva Dham. Op kerstavond 24 december zingen we om 18 uur
samen kerstliederen bij de kerstboom in de tempel. Op basis van 
engelenkaartjes worden kleine cadeautjes verdeeld (iedereen kan 
een cadeautje bijdragen). De eerste kerstdag wordt gevierd als op 
de zondag van een Babaji Weekend.

Karma yoga

Dagelijks kan er worden deelgenomen aan karma yoga, vrijwillige 
ashram werkzaamheden en projecten. Karma yoga is onbaatzuchtig
werk, vanuit het hart toegewijd aan God. Babaji noemt het de be-
langrijkste spirituele oefening van deze tijd. 

“Je moet werk beschouwen als echte toewijding. Doe je 
plicht liefdevol.”   – Babaji 

“De naam van God is als goddelijke nectar; herhaal hem 
voortdurend.”  – Babaji 
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Agenda 2025         

Babaji Weekenden:
• 8-9 februari

• 8-9 maart

• 10-11 mei

• 7-8 juni

• 9-10 augustus

• 6-7 september

• 1-2 november

• 29-30 november

Maha-Shivaratri:
• 26 februari

Navaratri:
• 30 maart – 7 april

• 22-30 september

Guru Purnima:
• donderdag 10 juli 
Internationale G.P. in Chisternino, Italie. fondazionebholebaba.it

Bhakti Festival: 
• 14-18 augustus

Diwali en Lakshmi puja: 
• 20 oktober

Kerstviering: 
• 24 & 25 december

Oud en Nieuw: 

• 31 december & 1 januari
 Voor verder programma kijk op de website: www.babaji.nl
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 Compassionate Mother
“During the extensive journey of the enormous world, one is 
hammered by turmoil of uncertainty in life. Thus, the 
question of happiness and sorrow, gains and losses come 
before us. But he who has faith in Divine Mother, by 
enduring blows and counterblows keeps on dancing in the 
lap of Compassionate Mother, enjoys the nectar of Her love.”

– Mahendra Baba, Uit Shri Divyakathamrit, pagina 15 

Dit boekje is verkrijgbaar in de ashram. 

Mahendra Baba die de komst van Babaji 
naar de aarde aankondigde en voorbereidde.
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Sadashiva Dham: colofon
Sadashiva Dham is in 1991 door Nederlanders opgericht die geïn-
spireerd zijn door Mahavatar Hairakhan (uitspraak Herakhan) 
Babaji.  Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 voornamelijk in Hai-
dakhan en zijn leer is kort samengevat: “Leef in Waarheid, Een-
voud, en Liefde en doe karma yoga; Wees humaan en dienstbaar 
aan de mensheid. Sta moedig in het leven.” 

Hij noemde het de leer van Sanatan Dharma, die hij duidde als een
aloude leer of wet die ten grondslag ligt aan alle bestaan en alle 
religies. In de ashram Sadashiva Dham zijn deze principes de lei-
draad voor het dagelijks programma. Iedereen is welkom onge-
acht religie, cultuur, levensovertuiging, etc.

Stichting Haidakhandi Samaj

De Stichting draagt de leer van Babaji uit via. het beheer van en de
activiteiten in de ashram, het uitwisselen van contacten, boeken
en tijdschriften etc.  Het is een ANBI stichting (goede doelen).

Donaties 

Donaties zijn belangrijk voor de voortgang van de ashram. Elk bij-
drage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis.  Bij voorbaat 
hartelijke dank. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting.

Nieuws
U kunt zich aanmelden voor de ashram berichten via e-mail, en/of
de papieren nieuwsbrief (ook digitaal). De papieren nieuwsbrief 
verschijnt een of twee keer per jaar.  Voor aanmelding: stuur een 
mailtje. Bijdrage: 9 euro per jaar. Voor meer informatie ga naar de 
website www.babaji.nl, en naar Facebook en Instagram.

Voor financiële bijdragen en donaties

Bank-nr.: IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidak-
handi Samaj, Loenen. Vermeld het doel zoals:  'donatie', 'nieuws-
brief'  etc. Paypal via Sadashivadham@gmail.com.  

43



Babaji ashram Sadashiva Dham
 Vrijenbergweg 60, 

7371 AB Loenen
                      

                          

Tel. 055-505287
sadashivadham@babaji.nl

www.babaji.nl 
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