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International Haidakhandi Guru Purnima
celebration
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Op Sadashiva Dham vieren we Guru
Purnima op donderdag 10 juli. We

beginnen om 6.30 uur. Welkom, meld je
aan, en kom, als het kan, al een dag

eerder. Zie ook www.babaji.nl.



Welcome
Bhakti Festival 2025

We are delighted to announce a new edition of a wonderful 
heart-centered gathering, the Bhakti Festival at Sadashiva 
Dham ashram in the Netherlands!

This year 2025, the festival runs from 14 August late 
afternoon (5 pm) to 18 August morning. The main practice 
is kirtan—devotional chanting led by talented musicians. 

There will also be yoga, satsang (sharing experiences), 
temple and fire ceremonies. Kids can enjoy a special 
program, and everyone is welcome to share delicious 
vegetarian meals and visit the chai shop for refreshments. 

You will also be warmly invited to join in one hour of karma 
yoga (selfless service) each day to help the festival run 
smoothly and share in creating it together.

Everything happens in the sacred space of Sadashiva Dham, 
an ashram inspired by Mahavatar Haidakhan Babaji and 
Maha Muniraj.

Address: Sadashiva Dham, Vrijenbergweg 60, 7371 AB 
Loenen near Apeldoorn, Netherlands. 
Website: Babaji.nl and  Bhaktifestival.nl. 
Mail for the Bhakti Festival: bhaktifestivalnl@gmail.com.
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Welkom
Bhakti Festival 2025

We zijn verheugd om een nieuwe editie aan te kondigen van
een prachtige hart-gecentreerde Bhakti Festival in de 
Sadashiva Dham ashram!

Dit jaar, 2025, is het festival van 14 augustus, 17uur, tot 18 
augustus in de ochtend. Het belangrijkste programma 
onderdeel is kirtan, devotioneel zingen onder leiding van 
getalenteerde muzikanten. 

Er is ook yoga, satsang (het delen van ervaringen), Aarti en 
vuurceremonies. Kinderen kunnen genieten van een speciaal
programma, en iedereen is van harte welkom om  de 
heerlijke vegetarische maaltijden te genieten en de chai 
shop te bezoeken voor verfrissingen. 

Je wordt ook van harte uitgenodigd voor een uur karma 
yoga (onbaatzuchtige service) per dag om het festival soepel
te laten verlopen en actief daaraan bij te dragen.

Alles gebeurt op de bijzondere en gewijde plek van 
Sadashiva Dham, een ashram geïnspireerd door Mahavatar 
Haidakhan Babaji en Maha Muniraj.

Website: Babaji.nl en Bhaktifestival.nl.  
Mail voor het Bhakti Festival: bhaktifestivalnl@gmail.com.
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'De kirtan en bhajans die we hier zingen moeten met zo'n 
diepe devotie en concentratie gezongen worden dat de 
Godheid over wie je zingt zich geroepen voelt om voor je te 
verschijnen.'      

'Kirtan moet op een natuurlijke manier en via je ziel tot je 
komen. Als je zingt, moeten jij en degenen die naar de kirtan
luisteren ervan genieten. Het moet in harmonie gezongen 
worden, met een langzaam ritme. Leg je ziel erin en het zal 
stromen. Zing kirtan niet alsof je met elkaar wedijvert of met
elkaar vecht, door hele snelle ritmes te slaan - de melodie 
moet vloeien in al zijn zoetheid.'                        – Babaji  
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Bhakti Festival Program
Thursday 14 August:

7.00 Aarti
8.00 Breakfast (during Bhakti festival at Chai shop)
13.15 Lunch
Break until 16.00
16.00 Patrick & Gösta
19.00 Aarti
20.00 Dinner
21.15 Tobias
22.30 Silence and rest

Friday 15 August:

7.00 Aarti
8.00 Breakfast (during the Bhakti festival at the Chai shop)
9.30 Mark
11.00 Bianka
13.15 Lunch
Break till 16.00
16.00 Maneesh
19.00 Aarti
20.00 Dinner
21.30 Tino & Tara
22.30 Silence and rest

Saturday 16 August:

6.00 Silent fire ceremony
7.00 Aarti
8.00 Breakfast (during the Bhakti festival at the Chai shop)
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9.00 Leonore
11.00 Yuna & Koos (Bhakti Groove)
13.15 Lunch
Break until 16.00
15.30 Hugo
17.00 Ida & Maringo
19.00 Aarti
20.00 Dinner
21.30 Dhanyo
23.30 Silence and rest

Sunday 17 August:

6.30 fire ceremony 
8.00 Aarti
9.00 Fire ceremony
11.00 Open mic                       
13.15 Lunch
Break until 16.00
16.00 Closing ceremony
19.00 Aarti
20.00 Dinner
21.00 ….....
22.00 Silence and rest

Monday 18 August:

6.30 fire ceremony
8.00 Aarti
9.00 breakfast

The yoga and children’s programme will be announced at 
the festival.
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Vrijwilligers Bhakti Festival
Om onder de paraplu van Babaji mede aan dit festival vorm 
te mogen geven en mee te helpen aan een geslaagd festival, 
is een vreugde een belevenis. 

Als je als vrijwilliger (karma-yogi) een van de coördinerende 
of andere taken op het festival wilt helpen vervullen: neem 
a.u.b.  contact op. Om een aantal mogelijke taken te 
noemen:  Chai shop (theeschenkerij), schoonmaak div., 
receptie, gastheer/-vrouw, kinder programma,  
opbouw/afbraak festival, decoratie, keuken assitentie, 
EHBO, ashram shop, technische ondersteuning, parkeerhulp,
etc.  Je kunt een taak van 4 tot 5 uur per dag (dagdeel) op je 
nemen (part-time vrijwilliger) of fulltime beschikbaar zijn 
(full-time vrijwilliger).

Voor parttime en fulltime vrijwilligers is er een speciale 
regeling. Informeer aub via bhaktifestivalnl@gmail.com

Iedere bezoeker wordt sowieso uitgenodigd voor 1 uur 
karma yoga per dag. 
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Volunteers Bhakti Festival
To work with others, under the umbrella of Babaji, to shape 
this festival and help make it a success is a joy. If you would 
like to volunteer (karma yogi) to help fulfil any of the 
coordinating or other tasks at the festival: please get in 
touch. 

To mention some possible tasks: Chai shop (theashop) 
service ,cleaning div, reception, host, children’s program, 
setting up/dismantling festival, decoration, kitchen 
assistance, first aid, ashram shop, technical support. parking 
assistance

etc. You can take on a task of 4-5 hours a day (part-time 
volunteer) or be available full-time (full-time volunteer).

There is a special arrangement for part-time and full-time 
volunteers. Please enquire via bhaktifestivalnl@gmail.com

Every visitor is invited to 1 hour of karma yoga per day 
anyway.
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Verslag Tuin Weekend 2025
Voor het tweede jaar op een rij hebben we het Tuin 
Weekend gehouden, dat deze keer samenviel met het Babaji
Weekend. Het Pinksterweekend werd voor deze tuindagen 
gekozen vanwege de zaai/plant/stek dagen die in de 
kalender het gunstigst zijn. En wat hebben we genoten. Na 
een prachtige en verbindende openingscirkel rondom de 
vijver, legden we allemaal een bloemetje op het Lakshmi 
altaar en konden we aan de slag in de tuin. Met z’n allen 
hebben we veel gezaaid, verspeend en uitgeplant…. de 
eerste dag in de stromende regen. Gelukkig bleken er in de 
schuur genoeg regenjassen te hangen! En als je eenmaal 
bezig bent, word je vanzelf één met de tuin, de aarde en de 
planten, dan maakt de regen niet meer uit! Overigens ziet 
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de schuur er prachtig uit, alles heeft een eigen plek en ging 
na gebruik gewoon schoon weer terug.

Er was veel belangstelling voor de Eetbare Planten & 
Kruiden wandeling door de tuin, waarbij we naast het 
proeven van allerlei blaadjes en bloemetjes, meteen maar 
de salade voor de lunch verzamelden. De kennis en uitleg 
van Corelia en Willemijn was geweldig en nodigde echt uit 
tot het proberen van veel verschillende planten en kruiden, 
waar we anders waarschijnlijk gewoon langs zouden lopen. 
De thee die van de verschillende kruiden werd gezet was 
heerlijk, van citroenmelisse tot rozenblaadjes!

Met de kinderen hebben we een insecten hotel gebouwd 
van de materialen die we in de tuin vonden. Er werd druk 
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gezocht, gezaagd, geknipt en uiteindelijk alles mooi in het 
stenen huisje gelegd, met een drinkbakje voor de bijen en 
vogeltjes bovenop. Je kunt het hotelletje vinden links van de 
vijver, achter de groentebedden, er hoeft niet geboekt te 
worden, de diverse bijen en andere insecten kunnen 
gewoon een stengeltje uitzoeken om een nest in te maken 
en voor ontbijt de tuin invliegen voor wat nectar.

En mocht je nu denken, waar is dat dan links van de vijver 
enz….daar hebben we een prachtig schema voor gemaakt. Je
vindt het schema in de eetkamer tegen de achtermuur aan, 
bij de deur naar de gang. Hier staat opgeschreven wat waar 
groeit. Zodat degene die kookt, alleen nog maar hoeft aan te
geven uit welk bed de sla, de kruiden en de boontjes 
geoogst kunnen worden. Corelia vult het schema steeds aan,
zodat het voor iedereen actueel blijft.

En we hebben sinds kort ook weer twee prachte bijenvolken 
in de Ashram, een beetje in de hoek onder de bomen 
achterin, zodat de bijen rustig in en uit kunnen vliegen. De 
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regen zaterdag was een hele mooie gelegenheid om in de 
Tuinkamer samen te komen en over bijen te vertellen, hoe 
ze leven, waarom we niet direct honing uit de korf willen 
halen en hoe de bijen met hun bewustzijn als geheel een 
goed voorbeeld zijn van karma yoga, van onbaatzuchtigheid.
Celine vertelde over haar ervaringen en er waren veel 
vragen, wat zorgde voor een dynamische middag.

Wil je een keertje bij de bijen gaan kijken, dat kan, er staan 
twee stoeltjes. Zorg er daarbij altijd voor dat je niet in de 
vliegroute van de bijen gaat staan.

De tweede dag scheen de zon weer volop en werd er hard 
gewerkt, het was een feestje om alle blije gezichten te zien.

We kijken terug op een prachtig Tuin Weekend, met dank en
een hartegroet aan iedereen die kwam, erbij was, 
enthousiasmeerde, mee hielp, blij was en heeft genoten. 

Bijen in de Ashram
Sinds twee jaar heeft de Ashram een eigen apiary 
(verzameling bijenkorven) met twee topbar hives. We 
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begonnen met een prachtig zachtaardig bijenvolk dat van 
een zwerm uit Strijen kwam en het heel goed deed onder de
grote boom. 

Als bijen houder (of liever bee guardian) is het belangrijk om
het volk te leren kennen, in de gaten te houden en 
eventueel te helpen mocht dat nodig zijn. En dit eerste volk 
heeft aan het begin van de lente de korf verlaten, soms weet
je waarom als je de korf inspecteert. Soms is het een 
raadsel. 

De korf is schoongemaakt, en ook de tweede nieuwe 
(hoewel hij al meer dan 20 jaar oud is) korf werd 
klaargemaakt voor nieuwe zwermen. En zondag 11 mei, we 
waren nèt klaar met de Havan van het Babaji weekend, 
kwam er een berichtje dat er een grote zwerm in de tuin van
Suzanne was. Om de hoek van de Ashram! 

We hebben de bijen in de rieten skep (zie foto) gedaan en 
toen we met de skep de
tuin uitliepen, vloog er 
een volgende zwerm 
over ons hoofd naar de 
boom! Toen hadden we
ineens zomaar twee 
korven vol bijen (in een 
zwerm kunnen wel 
20.000 bijen met 
koningin zitten). Even 
iets uitleggen. Ik 
noemde de topbar hive 
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en wat is dat dan. Bij een topbar hive leg je een latje 
(horizontaal dus) op het binnengedeelte van de korf onder 
het dak. De bijen beginnen direct met het bouwen van raat 
en kunnen zo zelf de vorm bepalen, maar ook de 
verhoudingen. Om de bijen een zo natuurlijk mogelijk leven 
te laten leiden, is het – ook voor hun gezondheid en dus 
voortbestaan – belangrijk ze de ruimte te  geven. In de vrije 
natuur zou dat in een holle boom zijn. Naast het zorgen voor
een goede behuizing voor een bijenvolk, is het misschien 
nog belangrijker dat er veel onbespoten bloemen en planten
zijn voor de bijen. Zo kunnen ze een mooie voorraad honing 
voor het winter seizoen aanleggen en kan het broed zich 
veilig ontwikkelen tot prachtige bijen.
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Onze Tuinkamer wordt multifunctioneel
Ayurveda, yoga en tuinieren vormen een natuurlijke 
eenheid. Uit een samenwerking met Ayuryoga Nederland en
ondertekende, Vaidya Shasvin Bhoelai, is het initiatief 
gegroeid om de tuinkamer een extra bestemming te geven: 
een Ayurveda Huis en Ayurveda consultatie ruimte. 

Afgelopen mei organiseerde het team onder leiding van 
Carla van Dijk en Shasvin een succesvolle weekendretraite, 
waarbij deze tuinkamer werd benut als behandelkamer. Dit 
zien we als het begin van een mooie ontwikkeling: de 
Tuinkamer wordt verder uitgebouwd tot een geïntegreerd 
centrum waar kennis van Ayurveda en het werken in de tuin 
samenkomen.

Er zal een kenniscentrum worden gecreëerd dat zich richt op
de praktische en theoretische toepassingen van Ayurveda in 
relatie tot planten en natuur. Vaidya Shasvin zal op vaste 
momenten aanwezig zijn om zijn expertise te delen over 
Ayurveda en plantkunde. Ook gaat Shasvin ayurvedische 
consultaties en behandelingen geven, om te beginnen om 
de twee maanden.

Daarnaast worden er in de ashram regelmatig workshops, 
stages en andere activiteiten georganiseerd, om mensen op 
een toegankelijke manier kennis te laten maken met de 
kracht van Ayurveda, yoga (Ayuryoga onder leiding van 
Carla) en het leven in verbinding met de natuur.
Ohm Namah Shivay
Vaidya Shasvin Bhoelai BAMS, MSc
Docent Ayurveda , +31615570383
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Vaidya Shasvin Bhoelai gaat regelmatig consulten in de 
tuinkamer verzorgen, voorlopig om de twee maanden. Voor 
verdere info en aanmelding: scan de QR-code:
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Bhakti/devotie is als thema gekozen voor deze nieuwsbrief. 
Hier volgen enkele artikelen.

Devotie
Devotie is bij ons op de kleibodem cultuurgewijs niet 
bepaald van kinds af ingegoten. In zuid Europa is dat meer 
het geval en ook de bij de zwarte gemeenschap van 
christenen in de USA word Jezus met gepassioneerde 
blijdschap gevierd. Maar bij ons in het noorden van Europa 
hebben we devotie opnieuw moeten leren kennen. Op 
reizen naar India en ook in ashrams hebben flink wat 
opgestoken en kan er nu heel wat in ons en onder ons los 
barsten. Het leeft wel bij velen van ons in ons hart maar het 
is nog niet zo eenvoudig om je aan dat “gevoel” over te 
geven.

Er word gezegd dat Bhakti, devotie, de kortste en simpelste 
weg naar God is. De weg van Gyan, kennis, betekent vele 
geschriften doornemen en om die te doorzien is de meesten
niet gegeven. Puja en rituelen is ook een hele lange weg die 
levenslang in beslag kan nemen en ook daar bevinden zich 
vele beren op de weg. Bhakti is heel simpel maar eist totale 
overgave. Wij denken vaak aan dat fijne gevoel bij bhajan, 
kirtan, seva en rituelen maar echte bhakti gaat veel verder.

Prachtige voorbeelden van de hoogste bhakti in India is 
Ramakrishna die helemaal opging in in totale liefde en 
overgave aan Kali Ma. Terwijl anderen hem eerst als een 
krankzinnige zagen bereikte hij de verlichting en werd een 
met kali Ma. Meera Bhai was een vrouw die helemaal 
opging in Lord Krishna. Ze heeft vele beroemde prachtige 
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odes voor Krishna geschreven die nog steeds in exquisiete 
bhajans worden gezongen. Babaji luisterde er in de jaren 
voor Zijn Samadhi vaak naar. Haar devotie was ook zodanig 
dat zij een werd met haar geliefde Lord Krishna.

Meera Bhai

Dichter bij huis was het Mahendra Maharaj die in zijn 
nederigheid op zoek naar Babaji ongelooflijke dingen deed, 
tot hij ook eenwording met Babaji bereikte en Babaji 
bekoorde om Zich aan ons allen lichamelijk te openbaren. 
Gohari aan de goofa (grot zijde van de rivier) in Hairakhan is 
onder ons een schitterend voorbeeld van pure devotie. Hij is
een onvergelijkbare karma yogi, altijd bezig Babaji’s 
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teachings in woord en daad uit te voeren en al Baba’s 
devotees te verzorgen; hij heeft alleen dat in zijn gedachten.

Dat is wel andere koek dan wat wij doorgaans als bhakti 
zien, weg zwijmelen op mooie bhajans en blij dansen met 
het hart in de hand. Het soort devotie van bovenstaande 
rolmodellen hebben een totale focus op hun “idool” en zijn 
daarbij nauwelijks nog bewust van hun lichaam, de zorg er 
voor of de opinies van anderen mensen. Om de focus op de 
wereld, op anderen mensen en onszelf te transformeren in 
een totale focus op Babaji, de heilige Moeder of het 
Goddelijke is misschien wel eenvoudig maar verre van 
makkelijk. Ons ego zal zich enorme verzetten en alle wapens 
van twijfel, angst, pijn, vergeetachtigheid, moeheid en vele 
andere in de strijd gooien. Daarentegen is totale bevrijding, 
een wording met het Goddelijke wel het mooiste wat er in 
onze dimensie te bereiken is.

Het goede nieuws is dat we diep in de Kali Yuga zijn en Lord 
Shiva in de vorm van Babaji nu hier is om Zijn devoties 
tegemoet te treden en te zegenen. Eem unieke kans voor 
ieder van ons om dank en waardering te uiten door onze 
uiterste best te doen om Zijn leringen in woord en daad te 
volgen; en om devotie in iedere gedachte mee te nemen en 
met Hem een nieuwe dimensie te betreden.
KaliYuga Avatar Shri Haidakhan Bhagwan ki JaI!

– Raghuvir
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52 Letters to My Daughter
From “Ferraris and Inner Peace” 
By a Baba ji Bhakt & Sewak who happens to be a CEO, single
father, meditator, pickleball & golf player, servant.
                

“My Child, You didn’t know it, but that day — barefoot, 
stirring a pot of sabji at the ashram in Loenen— you weren’t 
just cooking. 
You were praying with your hands. 
You weren’t just helping. 
You were loving. 
You weren’t just feeding others. 
You were feeding the Divine inside them. 
That is Bhakti. 
Not a concept. 
A vibration.
A way of being. 
Love in action. 
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I used to chase Ferraris, fame, and the next achievement. 

Today I rise in silence, meditate, serve, play a little pickleball 
or golf, and return to what matters: presence, peace — and 
you. 
You inspire me, 
I live outside the world I once knew.
And I am more alive here than I’ve ever been.

You once asked me, “Papa, what is God?”
I didn’t have a good answer then. 
But if you ask me now, 
I’d say: 
God is what stirs in you when you stir that pot with love.
God is the breath in your giggle.
God is the smile in someone’s eyes when they taste your 
food. 
God is Bhakti. 
And Bhakti… is also you.
Not a chapter to read — a moment to live. 
Tomorrow, the world will ask you to be smarter, faster, 
prettier.
Bhakti will whisper: Just be love 

– Papa 
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Hanuman en devotie

In de oude Vedische literatuur is Hanuman misschien wel 
het grootste voorbeeld van devotie (Bhakti). Hanuman, een 
godhied in aapvorm, was de trouwe dienaar van Heer Rama,
een goddelijke incarnatie die op aarde incarneerde om grote
negativiteit de wereld uit te helpen. 

Hanuman staat bekend om zijn onvoorwaardelijke liefde tot 
Rama en zijn goddelijke gemalin Sita. Hij hielp Rama onbaat-
zuchtig om Rama's missie op aarde te doen slagen. Hij wist 
Sita, die ontvoerd was, terug te vinden; trotseerde talloze 
gevaren; bracht onbekommerd de berg met het genees-
krachtige Sanjeevani kruid om de broer van Rama te redden.

Bekend is de afbeelding waar hij zijn borst opent om te laten
zien dat Rama en Sita altijd in zijn hart aanwezig zijn, zuivere
devotie. Voor hem was Rama alles en overal; het gaf hem de
kracht om te volbrengen wat gedaan diende te worden.

Om namah Shivay
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Babaji over devotie
Devotie (Bhakti) en geloof zijn de basis van alles. Door 
toewijding alleen kan men alles bereiken. Volledig 
geloof, overgave en gehoorzaamheid zijn vereist. 
Je kunt Mij alleen kennen door liefde - Goddelijke Liefde,
liefde voor God, zonder enig zelfzuchtig doel.

Jullie denken allemaal dat devotie leuk is. Op een dag zul
je moeten springen zonder angst voor leven of dood; 
pas dan zul je in staat zijn om vorderingen te maken. Als 
de tijd daar is zul je door vuur en water moeten lopen. 
                                                                        – 6 april 1982

Niets kan zonder kennis worden bereikt, toch kan alles  
bereikt worden door een zuiver hart.
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Sri Muniraji's woorden
Uit een interview van 
Ramlotmet Muniraji.

Vraag: Welk advies wilt u de 
mensen geven?

Muniraji: Mensen moeten 
doorgaan volgens de leer die 
ze van Babaji hebben 
gekregen, en de belangrijkste 
leer is karma-yoga. En ook is 

een van de belangrijkste principes van Babaji om menselijk 
te zijn. Hij heeft ons ook nooit geleerd om onze religie op te 
geven. Hij heeft ons altijd geleerd dat elke religie dezelfde 
waarde heeft.

Als mensen echt van Babaji houden en echt deze band met 
Hem hebben, zullen ze nooit echt moeilijkheden of 
problemen hebben. Als ze toewijding en liefde voor Babaji 
hebben, zullen ze nooit echt in de problemen komen. Alle 
nieuwe mensen die nu komen, Baba blijft ze sterke 
ervaringen geven.

Vraag: Waarom heeft Babaji u deze rol gegeven?

Muniraji: Dat weet ik niet. Ik doe mijn best om de plicht te 
doen die Babaji me heeft gegeven, en wat er ook gebeurt, 
wat er ook gebeurt, het komt altijd door Baba's constante 
inspiratie.

Vraag: Muniraj, je doet elke ochtend en avond je eigen 
spirituele oefeningen: puja, vuurceremonie, aarti, japa, 
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meditatie; is dit een heel belangrijke manier om in nauwe 
verbinding met Babaji te blijven?

Muniraji: Ja, want welke oefening je ook doet, dit creëert 
een band met het goddelijke.

Vraag: Er komen nieuwe mensen naar de Ashram die geen 
spirituele oefening hebben en er een willen leren. Ze komen 
naar de Aarti en doen karma yoga, wat zou je hen nog meer 
aanraden?

Muniraji: In het begin leer je ze gewoon op een eenvoudige 
manier: japa (het herhalen van de naam), meditatie, 
spiritueel lezen.

Vraag: U leest ook elke ochtend en avond de Sapta Sati, is 
dat goed?

Muniraji: Ja, dat is voor de Godin. Weet je, elke oefening 
komt overeen met een spiritueel niveau, dus welke oefening 
je ook doet, dit creëert een bepaald spiritueel niveau in je 
leven. Het lezen van de Sapta Sati is het creëren van een 
band met de Goddelijke Moeder.

    Sapta Sati 
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We dragen samen de ashram
Laat mij hier een kleine uiteenzetting geven over de opzet 
van de ashram en hoe iedereen daaraan bijdraagt.

Alhoewel er bij de oprichting van de ashram een flinke 
geldschieter was, waardoor de aankoop van de ashram 
mogelijk werd, is toch van het begin af aan het idee geweest
dat we samen de ashram  mogelijk maken, de voordelen 
genieten, en ondersteunen. Een ieder draagt bij. Dat geldt 
voor alle facetten van het ashram gebeuren. Ook financieel.

De ashram Sadashiva Dham is ingebed in de Nederlandse 
samenleving en dient daarom ook te voldoen aan de 
Nederlandse wet. Indertijd is gekozen voor de 
Stichtingsvorm. De Stichting Haidakhandi Samaj Nederland 
vertegenwoordigt wettelijk de ashram en draagt de 
verantwoordelijkheid voor het ashram gebeuren.

De Stichting gaat over materiële zaken in de ashram, maar 
ook over het spiritueel gebeuren. Ze ondersteunt het en is 
de officiële vertegenwoordiger naar de samenleving toe (en 
omgekeerd). De Stichting dient de ashram, ingebed in de 
Nederlandse wetgeving, in goede banen te leiden.

Wat financiën betreft was steeds het uitgangspunt dat we 
de financiën, die nodig zijn voor het functioneren van de 
ashram, samen dragen. De Stichting is niet commercieel, 
maar een ANBI (goede doelen) Stichting. Dat wil zeggen de 
Stichting hoeft er niet echt op te verdienen, maar gebruikt 
de gelden om haar ANBI doelstellingen te realiseren. Dat is 
in de eerste plaats het onderhoud en de ontwikkeling van de
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ashram en mensen de gelegenheid geven met Babaji's leer 
kennis te maken. Verder kunnen dat ook charitatieve acties 
zijn, om Babaji's wens van (mede)menselijkheid verder 
gestalte te geven.

De Stichting kijkt naar inkomsten en uitgaven. Ze bekijkt ook 
welke bijdragen bezoekers dienen te geven om te zorgen dat
de kosten gedekt worden. Deze bijdrage is in de loop der 
jaren langzaam omhoog gegaan, gezien ook hogere kosten 
voor bijna alles, inclusief de inkoop van etenswaren. Een 
aantal jaren is de bijdrage niet verhoogd, terwijl diverse 
kosten wel flink omhoog zijn gegaan. Daarom heeft de 
Stichting het besluit genomen om de kosten dekkende 
bijdrage per dag, inclusief maaltijden en overnachting, vanaf
1 mei 2025 te verhogen tot 40 euro. Een weekend van 
vrijdagavond tot zondagavond is dan 80 euro. Dit geldt voor 
overnachting in het hoofdgebouw. Bij overnachting in een 
van de chalets (kutirs) is de verwachte bijdrage 
vanzelfsprekend hoger. Enkel overdag het programma 
bijwonen inclusief de maaltijden is nu gesteld op 25 euro.

Graag willen we iedereen, ook diegenen die de 
bovengenoemde bijdrage in feite niet kunnen opbrengen, de
gelegenheid geven om aan het ashram programma deel te 
nemen. Om dat mogelijk te maken is er daarom een fonds 
opgericht, Seva fonds genaamd, waar mensen die wat meer 
te behappen hebben een extra bijdrage kunnen storten voor
mensen voor wie de dagelijkse bijdrage in feite te hoog is. Je
kunt zo mensen sponsoren die anders niet kunnen 
meedoen. 
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Verder wil de Stichting ook een beperkt kernteam, dat de 
dagelijks de verantwoordelijkheid draagt en de ashram 
draaiende houdt, indien nodig en gewenst, ondersteunen 
door een lagere bijdrage af te spreken of eventueel met een 
vergoeding volgens de ANBI-regels.

Als ANBI-Stichting zijn alle donaties die mensen geven, 
aftrekbaar voor de belasting. Dat geldt niet voor bijdragen 
voor verblijf etc., maar wel voor alle donaties die zonder 
tegenprestatie gegeven zijn voor het functioneren en de 
verdere ontwikkeling van de ashram en haar projecten. 

Als we vanuit een groter perspectief kijken, kunnen we het 
volgende zeggen. Mensen kunnen deelnemen aan het 
dagelijks programma op de ashram, ze kunnen Babaji's Leer 
gestalte geven via karma-yoga op de ashram of elders, ze 
kunnen bekendheid geven aan Babaji's Leer en hun 
belevingen delen, ze kunnen menselijkheid, Waarheid, 
Eenvoud, en Liefde, in hun eigen omgeving waarmaken. 
Financiële steun aan de ashram en haar projecten is een 
verdere manier om Babaji's aspiratie voor de wereld te 
helpen gestalte te geven. De Stichting draagt hierbij  de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het ashram 
gebeuren en het vormgeven aan de doelstellingen, in het 
belang van en namens alle betrokkenen en devotees.

Bhole Baba ki jay

– Bhaskaranand
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Wie wil een Pujari taak op Sadashiva Dham
op zich nemen?

Maarten Baba, onze en internationaal zeer geliefde pujari en
pandit heeft de respectabele pensioengerechtigde leeftijd in
Nederland bereikt. De Nederlandse ashram, de toegewijden 
en Maarten zelf hebben genoten en geprofiteerd van de 
prachtige Seva die hij meer dan 30 jaar aan Babaji heeft 
aangeboden.

De Nederlandse Samaj is op zoek naar een toegewijde die 
deel wil uitmaken van het ashram-team op de Sadashiva 
Dham en een deel van deze prachtige pujari taak op zich wil 
nemen. We denken dan aan de zorg voor de tempel, de 
dagelijkse voorbereidingen voor de Aarti en de Aarti zelf en 
dan met name door de week. Om dit te kunnen doen is geen
lang leerproces nodig, wel is een dagelijkse discipline van 
vroeg opstaan. In de middag is er de gelegenheid om extra 
rust te nemen, die voor de taak van pujari wel nodig is.

Maarten Baba zal vanzelfsprekend betrokken blijven en 
begeleiding geven. In de weekenden en bij speciale 
gelegenheden, zoals Babaji Weekenden, Navaratri's etc. zal 
Maarten zijn pujari taak blijven vervullen.

Heb je belangstelling, neem dan via 
sadashivadham@gmail.com contact op met de ashram (t.a.v.
Bhaskaranand) en we nodigen je dan uit om in overleg met 
ons en Maarten te zien wat mogelijk is, ook wat betreft kost 
en inwoning en een vergoeding.
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Paduka Puja tour 2025

Dit jaar is de Paduka Puja tour gepland voor de periode van 
10 tot 22 december. Wil je in je centrum of eventueel thuis, 
Babaji's paduka's ontvangen, neem contact op met Bhaskar. 

Babaji's Paduka's (sandalen) staan symbool voor Babaji's 
Aanwezigheid. Ontvangen van de Paduka's is als het 
ontvangen van Babaji zelf. Naast een ceremonie voor de 
Paduka is er een verder programma dat, naar keuze, kan 
bestaan uit Satsang, een versnapering of een maaltijd, 
kirtan zingen, meditatie, – afhankelijk van de wensen en de 
mogelijkheden ter plaatsen. 

Deze tour wordt  jaarlijks sinds 2008  met succes gehouden 
en het zijn steeds warme ontvangsten en inspirerende 
ontmoetingen, of het nu in een centrum plaats vindt of  bij 
mensen prive thuis, en of er een groot aantal mensen 
aanwezig is, of slechts een handjevol. 

Bhole Baba ki jai
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Jaarvergadering op zondag 6 September

Elke jaar is er een bijeenkomst voor devoties die zich 
verbonden voelen met het wel en wee van Sada Shiva 
Dham. Dit jaar heeft het bestuur van de nederlandse 
Haidakhandi Samaj er voor gekozen de bijeenkomst te 
houden op zondag 6 september.  

De bijeenkomst is 's middags om 15 uur in de darshan 
room en iedere devotie en belangstellende is welkom.

Tijdens deze bijeenkomst geeft het bestuur inzicht in de 
ontwikkelingen op de ashram gedurende het afgelopen jaar. 
Verder worden er gedachten uitgewisseld over hoe we de 
ashram verder kunnen ontwikkelen en meer mensen 
kunnen laten delen in Babaji's leer en inspiratie. Welkom.

“Het voornaamste doel van de Samaj is dienstbaarheid aan 
de mensheid. Dienstbaar zijn aan de mensheid is de beste 
dienst aan God. Ons motto is ‘werk is bidden.”

– Shastriji gedicteerd door Babaji       
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Allerlei
Internationaal

Op 22 februari is de film “Maha-Mantra” in een 
bioscoop in Keulen in première gegaan. De film is 
gemaakt door filmmaker Girish Malik met inspiratie 
van Brigadier dr. Arvind Lal, de voorzitter van de 
Haidakhandi Samaj in India. Het thema was het gevaar
van enorme destructie, die op dit moment in de 
wereld op de loer ligt, en Babaji's wijsheid om deze 
werelcrisis tot een oplossing te brengen. De Maha-
Mantra Om namah Shivay speelt een centrale rol.
Het doel om deze film de wereld over te laten gaan is 
om een dialoog te starten over het belang van Babaji's
leer en de Vedische Wijsheid in de wereld van 
vandaag.

In 2005 is de ashram Bhole Baba Seva Dham in 
Lanckorona, nabij Krakau in Polen, onder Babaji's 
inspiratie en Muniraj zegen van start gegaan. Sinds die
tijd is het door een echtpaar met liefde ontwikkelt en 
in stand gehouden. Het terrein staat gedeeltelijk op 
naam van de Babaji Stichting. Het doel is nu om het 
hele terrein plus hoofdgebouw over te laten gaan naar
de stichting. Het is een noodzakelijke stap om het 
voortbestaan en de missie van Babaji vanuit dit 
kruispunt tussen Oost en West te ondersteunen. Zie: 
donations.babaji.pl. 
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Enkele Websites
• Sadashiva Dham: www.babaji.nl.
• Sadashiva Dham facebook: SadaShivadhamLoenen
• Internationale website: www.haidakhandisamaj.in.
• Voor Babaji Ayurveda, Chilianaula: 

www.babajiayurveda.in
• Website sangha: www.babaji.world
• Haidakhandi Community:  www.haidakhandi.org

(zie bladzijde 38)
• Maha Shakti Dhuni Haidakhan: Mahashaktidhuni.com
• Duitse ashram in Rieferath: www.babajiashram.de
• USA ashram in Crestone, Colorado: 

www.babajiashram.org.
• Zwitserland: Siddhashram, Schweibenalp, 

www.schweibenalp.ch
• Italie: Annapurneshwari Mata Ashram, Villa S 

Secondo, Asti, www.csph.net
• Italie: Ashram Bhole Baba, Sisternino, 

www.bholebabaji.it
• Bhole Baba Seva Dham ashram in Polen: 

www.babaji.pl

PS: De Sadashiva Dham website ondergaat spoedig een
upgrade met een modern design!
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Dit kleine boekje ter inspiratie ontvangt u samen met 
deze nieuwsbrief.  U vindt er een kernachtige 
verzameling van uitspraken van Babaji. Moge Babaji's 
woorden je inspireren en bemoedigen!

Het is in de ashram winkel Phoro te koop voor 2 euro.
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Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan
de voortgang van de ashram! Dit geldt zowel
voor karma-yogi's als voor onze donateurs.

Dank ook aan iedereen die een bijdrage 
aan deze nieuwsbrief heeft geleverd. 



Lid van de Haidakhan community
'De wereld is één familie. Zie het goddelijke in iedereen en 
dien iedereen belangeloos." - Baba Haidakhan 

Haidakhandi.org: een website om devoties wereldwijd met 
elkaar in verbinding te brengen! 

Haidakhandi.org is een online platform voor de wereldwijde 
Haidakhandi-gemeenschap - een ‘directory’ waar leden zich 
kunnen registreren, met elkaar in contact kunnen komen en 
elkaar kunnen steunen. Of je nu op zoek bent naar spiritueel
gezelschap, opnieuw contact wilt leggen met oude vrienden 
of hulp nodig hebt in moeilijke tijden, dit platform is er voor 
jou. 

Hoe werkt het?
Registreer je en maak deel uit van het wereldwijde 
Haidakhandi-netwerk 

Vind en verbind je met andere devoties via een 
eenvoudige zoekopdracht 

Gebruik het als je 'spirituele Gouden Gids'- een 
levenslijn naar de gemeenschap 

Zoek begeleiding, steun en samenwerking in karma-
yoga. In tijden van vreugde of nood, ‘je bent nooit 
alleen’

Haidakhandi's wereldwijd zijn slechts een klik verwijderd! 

Word vandaag nog lid van de community via de website 
www.haidakhandi.org!
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    Ashram programma

                   Dagelijks 

Dinsdag t/m zaterdag
      

 7.00 uur: Aarti (licht aanbieding en zingen)
 8.15 uur: ontbijt en karma yoga
 13.00/13.15 u. prasad (warme maaltijd)
 14.00 uur rust
 16.00 – 18 uur: karma yoga
 19.00 uur Aarti
 ±20.15 uur avondmaaltijd 
 22.00 uur stilte
Op vrijdag en zaterdag is er bovendien om 6 uur in de ochtend 
een stille havan of stil meditatievuur in de dhuni.

    

Zondag en maandag
     

 6.30 uur Havan (vedische vuurceremonie) 
 8.00 uur: Aarti 
 9.00 uur: Ontbijt en karma yoga

Verder zoals het programma op dinsdag t/m zaterdag.

In de vroege ochtend en de late namiddag is er voorafgaande aan de 
ceremonies gelegenheid voor japa, meditatie of yogaoefeningen.

Om Namah Shivay
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Babaji Weekend

Programma:
• Op vrijdagavond en zaterdag:  
       Normaal programma, met  op zaterdagavond bovendien 
       kirtan zingen (mits harmonium speler aanwezig is). 
• Op zondag:   

7.00 uur: Paduka Puja in het Babaji kutir  
8.00 uur: Aarti in de tempel   
10.00 uur: Vedische vuurceremonie  
11.30 uur: karma yoga  
13.15 uur: Vegetarische maaltijd 
 en, soms, op een geschikt tijdstip Satsang.      

Een Babaji weekend vindt 9-10 maal per jaar plaats. Zie agenda. 

Navaratri

Navaratri is het feest voor de Goddelijke Moeder. Dit vieren we in 
de ashram 2x per jaar 9 dagen lang, in het voorjaar en in het najaar. 

Guru Purnima

Het feest ter ere van de Mahavatar Babaji en Muniraji Maharaj, die 
aan de basis staan van onze ashram.  

Verdere vieringen op de ashram oa: Maha Shivaratri in 
febr./maart, Deewali in okt./nov., Kerstmis op 24 (avond) en 25 de-
cember.  Let ook op de Bhakti Gatherings.

Karma-yoga

Dagelijks kunt u deelnemen aan karma-yoga, vrijwillige ashram 
werkzaamheden en projecten.  Voor korte of langere tijd. 

Zie voor verdere info en data: www.babaji.nl
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Juli-december 2025

Babaji Weekenden:

• 8-10 augustus 

• 5-7 september

• 31 okt.-2 november

• 28-30 november

Navaratri:

• 22-30 september

Guru Purnima:

• 10 juli 

Bhakti Festival: 

• 14-18 augustus

Diwali en Lakshmi puja: 

• 20 oktober

Kerstviering: 

• 24 & 25 december

Oud en nieuw: 

• 31 december & 1 januari

Voor verdere info & programma: www.babaji.nl
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Verklarende woordenlijst 

Aarti Lichtceremonie; op de ashram ook in de zin van: 
lichtceremonie en het zingen van mantra's en gebeden 
in sanskriet en hindi

Bhajan gezongen gebed, lied ter ere van God
Bhakti devotie en liefde voor God, de Allerhoogste  
Chandan pasta van sandalhout dat op het voorhoofd wordt 

aangebracht
Darshan aanschouwen of ontmoeten van een heilige of 

Goddelijke vorm 
Dhuni plaats voor vuurceremonie
Haidakhan plaats in de voetheuvels van de Himalaya, Uttarakand, 

India (uitspraak: Herakhan), Babaji's hoofdashram is 
hier gevestigd

Havan Vedische vuurceremonie 
Havankund offerplaats, container voor de vuurceremonie 
Japa herhalen van een mantra waarbij gebruik gemaakt kan 

worden van een gebedssnoer (mala), meestal in stilte.
Karma yoga werk toegewijd aan God, onbaatzuchtig handelen
Kirtan zingen ter ere van God, dikwijls eenvoudige mantra's in 

devotie gezongen, het helpt om hart en geest te helen
Maya energie, illusie
Mahaprabuji Grote Heer, een titel voor Haidakhan Baba
Mantra naam van God, klank of vers dat de kracht heeft om te

verbinden met verfijnde niveaus van het bestaan en
harmonie en heling brengt

Mala snoer voor meditatie/gebed met dikwijls 108 kralen
Murti een gewijd beeld, een beeld leven en bewustzijn 

gegeven via een Vedische ceremonie
Pranam tonen van respect (kan op verschillende manieren)
Prasad gezegend voedsel
Puja een ceremonieel gebed, een ritueel gebed dat terug te 

voeren is op de oude Vedische tijden
Sanatan Dharma:  eeuwige religie, eeuwige wet, kern van alle religies.
Sadhana spirituele discipline, iemands geestelijke pad.
Samaj broederschap
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Sada Shiva Dham: Colofon
Sada Shiva Dham is in 1991 door Nederlanders opgericht die geïn-
spireerd zijn door Mahavatar Hairakhan (uitspraak Herakhan) 
Babaji.  Babaji verbleef tussen 1970 en 1984 voornamelijk in Hai-
dakhan en zijn leer is kort samengevat: “Leef in Waarheid, Een-
voud, en Liefde en doe karma yoga; Wees humaan en dienstbaar. 
Sta moedig in het leven.” 

Hij noemde het de leer van Sanatan Dharma, die hij duidde als een
aloude leer of wet die ten grondslag ligt aan alle bestaan en alle 
religies. In de ashram Sada Shiva Dham zijn deze principes de lei-
draad voor het dagelijks programma. Iedereen is welkom onge-
acht religie, cultuur, levensovertuiging, etc.

Stichting Haidakhandi Samaj

De Stichting draagt de leer van Babaji uit door o.a. het beheer van
en de activiteiten  in  de  ashram,  het  uitwisselen  van  contacten,
boeken en tijdschriften. 

Donaties 

Donaties zijn belangrijk voor de voortgang van de ashram. Elk bij-
drage is welkom, eenmalig of op regelmatige basis. Bij voorbaat 
hartelijke dank. Schenkingen zijn aftrekbaar voor de belasting.

Nieuws
U kunt zich aanmelden voor de ashram berichten via e-mail, en/of
de papieren nieuwsbrief (ook digitaal).  De papieren nieuwsbrief 
verschijnt een of twee keer per jaar.  Voor aanmelding: stuur een 
mailtje. Tevens vindt u informatie via op de website www.babaji.nl 
of via Facebook: SadaShivadham. 

Voor financiële bijdragen en donaties

Bank-nr.: IBAN-nr: NL17INGB0000325925 t.n.v. Stichting Haidak-
handi Samaj, Loenen. Vermeld  'donatie', 'nieuwsbrief'  etc. 
Paypal via Sadashivadham@gmail.com.  
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Babaji ashram
Sada Shiva Dham

 Vrijenbergweg 60, 
7371 AB Loenen

                      

                          

Tel. 055-505287
sadashivadham@babaji.nl

www.babaji.nl 
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